‘Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent
u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens?’
1Corinthiérs 3:3

Grote God en liefdevolle Vader, best confronterend wat we hier lezen
in Uw Woord. Natuurlijk we kunnen relativeren als de beste. De
kerkgeschiedenis staat bol van afgunst, tweedracht en ruzie. Het
gaat echter niet om de kerkgeschiedenis, maar om mijn eigen
geschiedents in dit leven. Ik kan niet ontkennen dat die dingen er
waren, ze waren er wel. Ik belijd u dit. Help me niet te wandelen
naar de mens, maar naar de Geest van U, van Jezus. Niet vleselijk,
maar geestelijk, tot Zijn eer, zo wil ik dat vanuit het diepst van mijn

hart. In Jezus naam. Amen.



